
29.søndag i det alminnelige kirkeår (år C) Luk 18,1-8

På den tid fortalte Jesus disiplene en lignelse, om at de alltid skulle be og aldri gå trett: «I en 

by var det en dommer som hverken fryktet Gud eller hadde respekt for noe menneske. 

Men så var det en enke der i byen, og hun kom gang på gang til ham og sa: ‘Gi meg rett overfor 
min motpart.’ 

Lenge ville han ikke vite av det, men til slutt sa han til seg selv: ‘Enda jeg hverken frykter Gud eller 
har respekt for noe menneske, så volder denne enken meg slikt bryderi at jeg får gi henne rett, 
ellers ender hun med å plage livet av meg.’» 

Og så sa Herren: «Dere hører hva denne falske dommeren sier! Og så skulle ikke Gud gi sine 
utvalgte rett, de som roper til ham dag og natt, selv om han synes å gi seg tid? 

Jo, jeg sier dere: Han skal snart nok gi dem deres rett! – Men når Menneskesønnen kommer, vil 
han da finne troen på jorden?» 

 

 

P owiedział im też przypowieść o tym, że zawsze powinni modlić się i nie ustawać: «W 

pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście 
żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: "Obroń mnie przed moim przeciwnikiem!"  
Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: "Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi 
się nie liczę,  to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie 
przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie"». 

I Pan dodał: «Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi.  A Bóg, czyż nie weźmie w obronę 
swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie?  
Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na 
ziemi, gdy przyjdzie?»  

 

 

 



 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ một dụ ngôn, dạy các ông phải cầu nguyện 

luôn, đừng ngã lòng, mà rằng: "Trong thành kia, có một vị thẩm phán không kính sợ Thiên Chúa, 
cũng không kiêng nể người ta. Trong thành đó lại có một bà goá đến thưa ông ấy rằng: 'Xin ông 
minh oan cho tôi khỏi tay kẻ thù'. Trong một thời gian lâu dài, ông không chịu, nhưng sau đó ông 
nghĩ rằng: 'Mặc dầu ta không kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng kính nể người ta, nhưng vì bà 
goá này cứ quấy rầy ta mãi, nên ta sẽ xử cho bà ấy, kẻo bà ấy đến mãi làm ta nhức óc'". 

Rồi Chúa phán: "Các con hãy nghe lời vị thẩm phán bất lương nói đó. Vậy Thiên Chúa lại không 
minh xử cho những kẻ Người tuyển chọn, hằng kêu cứu với Người đêm ngày, mà khoan giãn với 
họ mãi sao? Thầy bảo các con, Chúa sẽ kíp giải oan cho họ. Nhưng khi Con Người đến, liệu sẽ 
còn gặp được lòng tin trên mặt đất nữa chăng?" 

 

Jesus told his disciples a parable about the necessity for them to pray always without 

becoming weary. He said, "There was a judge in a certain town who neither feared God nor 
respected any human being. 

And a widow in that town used to come to him and say, 'Render a just decision for me against my 
adversary.' For a long time the judge was unwilling, but eventually he thought, 'While it is true that 
I neither fear God nor respect any human being, because this widow keeps bothering me I shall 
deliver a just decision for her lest she finally come and strike me.'" The Lord said, "Pay attention to 
what the dishonest judge says. Will not God then secure the rights of his chosen ones who call out 
to him day and night? Will he be slow to answer them? I tell you, he will see to it that justice is 
done for them speedily. But when the Son of Man comes, will he find faith on earth?" 


